
Lieven Jonckheere, psychoanalyticus en docent
psychologie aan UGent, ziet schoenfetisjisme als
een mannenzaak. “Fetisjisten leven vaak in functie
van hun seksuele voorkeur. Ze stemmen er hun
partner, werk en hobby’s op af. Dat betekent niet
dat een schoenfetisjist in een schoenwinkel moet
werken, maar in gedachten is hij er wel voortdu-
rend mee bezig. Een obsessie waar hij niet
beschaamd over is. Al zorgt die wel voor proble-
men. De continue spanning maakt de fetisjist soms
zo depressief dat hij grenzen wil verleggen. Dan
gaat hij het object van zijn affectie stelen en als de
politie een huiszoeking doet, blijkt dat hij een hele
schoenencollectie heeft staan. Dat zie je met onder-
goed ook – de buurvrouw hangt haar lingerie te
drogen en plots blijkt die verdwenen. Het gaat om
een onbedwingbare drang.”

Schoenen van de buurvrouw
Iets wat Ruben (35) vertrouwd in de oren klinkt. Hij
is getrouwd en papa van twee. “Al heb ik nooit
schoenen gestolen, wel geleend. Zo nam ik enkele
keren schoenen van mijn bovenbuurvrouw, die ze
in de traphal had laten staan, om er een verdieping
lager mijn ding mee te doen. Ik duwde ze tegen mijn
gezicht aan, snoof de geur op en liet mijn tong over
de binnenzool gaan, terwijl ik mezelf bevredigde.

“Enkele weken geleden zag ik een paar dames-
schoenen op de trein liggen. Geen elegant model
maar afgedragen sneakers. Mijn fantasie sloeg op
hol. Waren ze van een meisje of van een oudere
vrouw? Was ze knap of lelijk? Blank of gekleurd?

Het wond me zodanig op dat ik de sneakers mee-
griste en mezelf terugtrok in het toilet van de rij-
dende trein.

“Mijn vrouw is niet op de hoogte van mijn fetisj
en dat wil ik zo houden”, vertelt Ruben. “Voor mijn
huwelijk zocht ik online contact met gelijkgestem-
den. Met verschillende dames ging ik shoe shoppen.
Ik hielp hen passen en kiezen en vereffende de
rekening. Bij wijze van uitbetaling in natura namen
zij de schoenen mee naar huis. Ook had ik contact
met een oudere dame – zij was halverwege de vijf-
tig, ik een prille twintiger – van wie ik de schoenen
en laarzen mocht poetsen. Als ze tevreden was over
het geleverde werk, mocht ik haar voeten masseren
en soms ook kussen. Ja, ik besef dat mijn schoenfe-
tisj samenhangt met m’n onderdanige aard.”

Tegenwoordig bestelt de dertiger al eens schoei-
sel via tweedehandssites. “Die laat ik in een winkel
in de buurt leveren, zodat mijn vrouw het pakket
niet per ongeluk in ontvangst neemt. De weten-
schap dat die schoenen door een vrouw gedragen
zijn, windt mij op. Na een tijdje ‘gebruik’ verdwijnen
de gekochte schoenen in een kledingcontainer.”

Vaak begint het al als ze een vrouw in de verte
horen afkomen. Hoge hakken zijn dikwijls al ero-
tisch geladen, al zijn er ook schoenen speciaal ont-
worpen met de slaapkamer in gedachten.
Onderhevig aan modegrillen zijn die fetisjschoe-

nen niet. Al meer dan twintig jaar
verkopen de lederen lieslaar-

zen met plateauzolen of
hakken van 16 à 18 centi-

meter als zoete brood-
jes. Net als de stereotype

strippershakken. Hoewel
die menige vrouw hoogte-

vrees bezorgen, gebruiken
celebs als Madonna en Lady
Gaga die gewoon als state-
ment. De prijzen variëren van
200 tot 5.000 euro, vooral als
ze op maat gemaakt zijn.

Weduwenaar Pierre (58)
kocht doorheen de jaren zo’n 20 à 30 paar. Zijn

favoriet strookt met het cliché; lakleren laarzen die
tot aan de dijen reiken. “Toen ik indertijd de dolle
mina’s zag, in hun hotpants en lange laarzen, was ik
verkocht. In haar wilde jaren ging mijn vrouw zeer
uitdagend gekleed. Het klikte meteen, ook tussen
de lakens. We waren voor elkaar geboren.
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L
ander (20) is een doodgewone knul. Eén
eigenaardig dingetje: schoenen winden
hem op. “Als ik over straat wandel, zit mijn
blik soms vastgelijmd aan damesschoenen.
Ik moet ze gezien hebben. Een schoenwin-
kel voelt als een droomwereld binnenstap-
pen, met alle vrouwen die naast mij schoe-
nen aan het passen zijn.”

Sporadisch, als zij enkele dagen van huis is, laat
Landers vriendin haar gedragen schoenen voor
hem achter. “Tegen de tijd dat ik het aan mijn vrien-
din durfde te vertellen, had ze het stiekem al door”,
glimlacht hij. “Zonder te verbloemen kaartte ik het
onderwerp aan en tot mijn opluchting reageerde ze
begripvol. Een naakt vrouwenlichaam met sexy
schoenen is het meest erotische wat er is. Ook voel
ik de onweerstaanbare drang om aan gedragen
schoenen te ruiken en te likken. Vooral ballerina’s in
blinkend leer doen het voor mij. Waanzinnig sexy.”

Hoe maf het ook mag klinken, fetisjisme komt
vaker voor dan je zou denken. Eerder dit jaar
ondervroeg een team Canadese universitairen
1.040 inwoners van Quebec. Maar liefst 26 procent
gaf toe te genieten van een fetisj. Resultaten die ook
toepasbaar zijn op Europa en de VS, klonk het bij
de onderzoekers. 

Een fetisj kan alle richtingen uit, van zonnebril-
len en handschoenen tot zwangere buiken en 
sluiers. De schoen scoort hoog in de fetisjranking
en wordt vaak in één adem genoemd met voeten en
panty’s. Ook mondt schoenfetisjisme al eens uit in
masochisme. Er zijn namelijk mannen die dromen
van vertrappeling, waarbij haar naaldhakken 
dreigend dicht bij hun ogen of geslachtsdeel
komen. Of ze likken graag aan bemodderde botti-
nes, vooral in een niche in de gayscene. Maar het
pure, onversneden fetisjisme is de fascinatie voor
lak, leer en rubber.

LIEFJE, 
IK ZIE JE SCHOENEN

GRAAG

Niet alleen vrouwen zijn verslingerd aan hoge hakken. Een heleboel mannen kickt er net zo goed op, en gaat daarin
nog een stukje verder... Hun partner is daar niet altijd even blij mee. Schoenenfetisjisten over wat hen bezielt. 

tekst MELISSA JANSSENS illustraties NADINE REDLICH

‘HET LIEFST LIK IK VAN 
’S OCHTENDS TOT ’S AVONDS 
SCHOENEN VANOP DE GROND, 
ALS EEN HONDJE. DAT WEEGT 

OP MIJN RELATIE’
David



“Mijn schoenliefde is uitgegroeid tot een levens-
stijl. Alles draait om laarzen. Ik vergelijk het met
een kindje en zijn teddybeer of dekentje. Ze kunnen
het niet missen en slapen ermee tot het tot op de
draad versleten is. Seks zonder laarzen lukt niet
meer. Dan kan ik gewoon niet genieten.”

Maar waarom krijgt de ene weke knietjes bij
Megan Fox en de andere bij Louboutins? Freud
situeert de oorsprong van het fetisjisme in de sek-
suele belangstelling van het kind voor zijn mama.
“Schoenfetisjisme als fallusaanbid-
ding, met de hak als absolute fallus”,
verduidelijkt Jonckheere. “Fetisjisme
hangt immers nauw samen met de
angst voor het vrouwenlichaam, de
schrik om te moeten zien dat de mama
geen penis heeft. Want in de ogen van
het kind moet zij die ook hebben. Het
klassieke scenario is dat het kind zijn
mama overal volgt – naar de wc, naar
de badkamer, et cetera. Nog voordat
het moet vaststellen dat zijn mama
geen penis heeft, blijven zijn ogen als
het ware hangen. Bij het ene jongetje
aan haar schoenen, bij het andere aan
haar lingerie, en bij nog een ander aan
haar borsten – anything goes. Een fetisj is de visuele
hapering alvorens het inzicht van de vagina daagt.
Het vrouwelijk geslacht blijft voor veel volwassen
mannen een bron van schrik. Ze geilen liever op
borsten, billen, ogen, haren…

“Mannen die kicken op hoge hakken is een wijd-
verbreid, aanvaard fenomeen”, gaat de psycholoog
verder. “Dat soort cultureel fetisjisme laat zelfs een
ganse economie floreren. De mode-industrie kent
vooralsnog overwegend mannen die vrouwen kle-
den en de essentie van hun lichaam ‘verbergen’.”

Toch heerst er een dubbele houding tegenover
het geliefkoosde object. “Een fetisjist heeft zijn lie-
velingspaar altijd op zak. Eerst ziet hij de schoen als
het mooiste ooit, maar eenmaal de opwinding
voorbij, bergt hij ze snel weer op. Opwinding slaat
om in afkeer. Overigens ook de houding van een
man tegenover een vrouw als er geen liefde mee
gemoeid is.”

Betaalde seks
Al vijftien jaar kickt David (32) op hakken en laar-
zen. Zijn vriendin is not amused. “Ik denk er de hele
dag aan en wil niks liever dan zelf op hakken lopen.
Schoenen zijn even mooi als een vrouw. De vorm
en de geur alleen al. Het liefst lik ik van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat schoenen vanop de grond,
als een hondje. Dit weegt op mijn relatie. Overdag
baat ik een erg succesvolle zaak uit. Er kijken men-
sen naar me op. Ze moesten eens weten. Maar
iedereen moet toch kunnen doen wat hij wil?”

Leven met een fetisj is uitputtend, beseft
Jonckheere. “Relaties lopen vaak op de klippen. Ik
ken een man die wou dat zijn vrouw in de slaapka-
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mer een speciaal paar schoenen droeg. Maar tij-
dens een avondje stappen had ze die ook aange-
trokken. Onvergeeflijk! Voor die man had zij zo hun
grootste intimiteit ontbloot en wond ze ook nog
eens andere mannen op.

“Eerst gaat een vrouw mee in die fantasie, maar
ze haakt af als blijkt dat vrijen niet meer zonder kan.
Je moet als vrouw heel wat verbeelding hebben om
in dat verhaal mee te gaan en jezelf niet onderge-
schikt te voelen aan je schoeisel.”

Het mag niet verbazen dat schoen-
fetisjisten dikwijls aankloppen bij
prostituees. Tom (40) is samenwonend
en is vader van een zoontje. Af en toe
doet hij aan betaalde seks. “Soms raak
ik zo opgewonden door vrouwen-
schoenen, dat ik naar het
Schipperskwartier trek en er een dame
uitkies. De hakken die ze draagt spelen
vanzelf mee in die keuze. Een vrouw
die op het eerste gezicht niet zo bijzon-
der lijkt, kan me met de juiste schoe-
nen plots wél aantrekken.”

Voor de liefhebbers is er zelfs fetisj
privéontvangst, die onder meer
schoenaanbidding en shoe jobs aan-

biedt. Precies wat Kyra doet. Elke dag krijg ze
schoenfanaten over de vloer. “Mijn klanten varië-
ren van jong tot oud, van huisvader tot chirurg. Het
leeuwendeel wil aan mijn schoenen likken en rui-
ken. In de slaapkamer staat mijn collectie high heels
uitgestald. Ze komen nog maar binnen en worden
al geprikkeld. Hakken met een peeptoe zijn het
meest gevraagd. Soms heeft de klant zelfgekozen
hoge hielen bij, met de vraag om die aan te trekken.
Bergschoenen of iets soortgelijks moest ik nog
nooit aandoen.” (lacht)

Uiteraard komen er bij Kyra ook bezette man-
nen langs. “Dat zien ze niet als vreemdgaan. Omdat
ik mij enkel beperk tot fetisj en niet naar bed ga met
mijn klanten. ‘Ik kom hier niet voor de seks, wel om
te genieten van jouw kont en hakken’, zeggen ze. En
hun vrouw wil geen hoge hakken aandoen. Zonde,
want ontzettend veel mannen raken opgewonden
van panty’s en hoge hakken. Het maakt van elke
vrouw een mannenmagneet.”

De namen van de schoenfetisjisten zijn om 
privacyredenen gefingeerd.

‘IK VOND EEN PAAR 
AFGEDRAGEN SNEAKERS 

OP DE TREIN. 
MIJN FANTASIE SLOEG 

ZO HARD OP HOL 
DAT IK MEZELF 

TERUGTROK 
IN HET TOILET’

Ruben


